
José van den Hemel – vertrouwenscontactpersoon DIOS 
 
DIOS wil graag een vereniging zijn waar iedereen met veel 
plezier veilig kan sporten. Het bestuur heeft mij daarom 
gevraagd de functie van vertrouwenscontactpersoon op 
me te nemen. Mocht er zich een situatie voordoen waarbij 
sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kun je 
contact met mij opnemen. Omdat het fijn is om te weten 
met wie je contact opneemt zal ik mij eerst even 
voorstellen.  
 
Ik ben José van den Hemel, getrouwd met Theo Theune 
(die vaak heeft gefotografeerd bij wedstrijden en 
uitvoeringen van DIOS) en moeder van Pu Yan, Ying Xiu 
en Rui Chun, die geturnd/gedanst hebben bij DIOS. 
Hoewel ik zelf dus niet als sporter betrokken ben (geweest) bij DIOS ken ik de 
vereniging wel van dichtbij. In het dagelijks leven ben ik vrijwilliger in bibliotheek 
Kroonjuweel. 
 
Als vertrouwenscontactpersoon ben ik er voor iedereen binnen DIOS, dus niet alleen 
voor sporters en hun ouders/verzorgers, maar ook voor trainers. Je kunt contact met 
mij opnemen als er sprake is van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. Je kunt 
daarbij denken aan pesten, uitsluiting, agressie, discriminatie, maar ook aan 
machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie. Ook bij het signaleren van 
grensoverschrijdend gedrag of als je zelf beschuldigd wordt kun je contact opnemen. 
Als vertrouwenscontactpersoon zal ik je dan helpen bij/adviseren over de te nemen 
stappen. 
 
Je kunt met mij contact opnemen: 
telefonisch  0118 641512 of 06 81592871 (maandag t/m zaterdag tot 21.00 uur) 
via de mail  vandenhemel@zeelandnet.nl 
 
Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en je wilt dit liever niet bespreken 
met de vertrouwenscontactpersoon van DIOS kun je contact opnemen met: 
 
Centrum Veilige Sport Nederland 
telefonisch  0900 2025590 (op werkdagen 8.30-17.30 uur) 
via de mail  centrumveiligesport@nocnsf.nl 
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